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Lijdensvespers in de 

Veertigdagentijd 

  

We zijn nu op de helft van de 

vastenvespers.  
 

 

De afgelopen twee woensdagen zijn we met Hagar en met Mozes door de 

woestijn getrokken. 

De aanstaande woensdagen zijn Elia en Jezus aan de beurt. De vaste psalm is 

psalm 63, deze komt in verschillende versies naar voren. Iedere voorganger zal 

daar zijn/haar eigen invulling in geven. 

  

Komt u luisteren hoe het Elia en Jezus in de woestijn vergaat? 

13 maart – Nieuwe Kerk        ds. Sjaak Visser 

20 maart – Jisp                       ds. Bart Vijfvinkel 

De locatie is wisselend, de aanvangstijd is om 19.30 en de vespers duren ca. 

een half uur. Wees welkom! 

  

Tot ziens bij de vespers. 

Namens de Raad van Kerken Wormerland 

Ellen Meijer  

 

  

  

 

 

 

Palmpasen 

Op zondag 24 maart is om 10.00 uur de Palmpasen 

viering met pastor Ria Casalod. 

Het koor All Ages zorgt voor de muzikale omlijsting.  

 

Voor de kinderen die mee willen lopen tijdens de Palmpasen optocht is er een 

mogelijkheid om een stok op te halen na de viering van zondag 17 maart van 



 

11.15 uur tot 11.45 en woensdag 20 maart van 9.00 uur tot 11.00 uur. 

De kinderen kunnen deze thuis mooi naar eigen wens versieren. Voor 

de Palmpasenviering op zondag worden palmtakjes en broodhaantjes 

uitgedeeld. Met al die versierde stokken wordt het vast een mooie viering. Na 

de viering krijgen de kinderen hun eigen stok mee.  Die kunnen ze dan 

bijvoorbeeld aan opa of oma geven of aan iemand anders. Tijdens de viering is 

er een kindernevenviering in het Achterschip met Monique van Zanten. 

 

Iedereen is van harte welkom.                                                                             

 

 

Brief Vereniging Pastoraal werkers 

 

Onderstaande brief van de Vereniging Pastoraal Werkers wordt van harte 

ondersteund door het Parochieteam. 

  

In de brief stelt de VPW de vraag aan het bisdom: wat gebeurt er NA een 

kerksluiting? Waar kunnen de parochies samenkomen? De VPW is van mening 

dat ter plaatse moeten worden gezocht naar een andere ruimte om samen te 

komen en wil dat graag ondersteund zien door de bisschoppen. 

Om te laten zien dat zij daarin niet alleen staan, vragen zij om ondersteuning 

van zoveel mogelijk parochianen uit diverse parochies.   

  

Wij, als Parochieteam, hopen dat een kerksluiting ons voorlopig bespaard blijft, 

maar ondersteunen de brief van de VPW van harte. Deze brief wordt o.a. 

ondertekend door pastor Matthé Bruijns en pastor Ko Schuurmans, zie 

hieronder. Wij bevinden ons dus in goed gezelschap! 

  

Wij hopen dat veel parochianen hun steun willen betuigen. Doet dat dan vooral 

vòòr 15 maart a.s. naar: jcj.verbruggen@quicknet.nl. 

  

Dank voor uw aandacht! 

mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl


Namens het Parochieteam 

Ellen Meijer 

  

  

BRIEF van de Vereniging Pastoraal Werkers 

  

Aan mgr.dr.J.W.M.Hendriks, bisschop van Haarlem - Amsterdam, 

Leidsevaart 146, 

2014 HE Haarlem. 

                                                                                          Krommenie, ….maart 

2024. 

Beste bisschop Hendriks, 

  

  

In november j.l. kwamen wij weer bijeen voor een VPW-studie - en 

ontmoetingsdag ditmaal over Kerksluitingen. In dit onderwerp hebben we ons 

intens verdiept. Veel kwam over tafel en we kregen veel informatie. Eerlijk 

gezegd zijn we er wel van geschrokken. Van hoe dat hier en daar er aan 

toegaat  o.a. wat betreft de aankondiging van sluiting, de sluitingsdatum en de 

wijze waarop het proces verloopt. Ook over hoe u en het bisdombestuur 

spreekt / schrijft over de sluiting, maar niet over "Wat daarna?" De 

veronderstelling dat men daarna met meer mensen in de centrale kerk bijeen 

komt berust, zoals op tal van plaatsen is gebleken, op een al te optimistische 

verwachting. 

   

Wij begrijpen heel goed, dat sommige gebouwen gesloten moeten worden, bij 

gebrek aan belangstelling en  aan financiën. Ook al hebben we daarbij onze 

twijfels, want wanneer werd er geteld en wie worden geteld?  Wat de financiën 

betreft: wanneer werd de aankondiging gedaan? Want als een kerkgebouw 

toch gesloten gaat worden, lopen de kerkbijdragen onmiddellijk terug. En als 

vervolgens dan het argument klinkt "Er komt te weinig geld binnen", dan 

worden oorzaak en gevolg door elkaar gehaald. 



  

Maar waar het ons vooral om gaat: Wat dan? U kent het gezegde "Als God een 

deur sluit, opent Hij een raam". U en het bestuur hebben het telkens over 

sluiting. Maar wat ópent u? We hoeven u niet te herinneren aan de goed 

gedocumenteerde brief, die prof. dr. Jozef Wissink al in 2014 aan kardinaal Eijk 

schreef over  heden en toekomst van de Kerk naar aanleiding van de plannen 

van de kardinaal met betrekking tot kerksluitingen. Helaas werd deze brief 

weinig vriendelijk beantwoord door zijn staf. 

  

Wij zijn van mening, dat je ook ter plaatse oplossingen moet onderzoeken in 

het dorp, in de wijk. Is het bijvoorbeeld mogelijk om in het verkochte gebouw 

een gedeelte terug te huren?  Of om ruimte elders in het dorp of de wijk te 

zoeken? Samenkomen in een andere kerk misschien? Maar bovenal en 

allereerst dient er contact te worden opgenomen met de plaatselijke 

parochianen. Over wat hun gedachten zijn en mogelijk levende en al 

ondernomen initiatieven. 

  

Dat is overigens niet hetzelfde hetgeen uw voorganger bisschop Punt eens 

opmerkte "Het gaat niet van de bisschop uit; het parochiebestuur stelt sluiting 

voor. Ik neem contact op met het parochiebestuur". 

U weet als geen ander dat het parochiebestuur op verschillende plekken lang 

niet altijd de parochianen vertegenwoordigt, maar veelal is samengesteld door 

de pastoor. Een niet verstandige ontwikkeling, want parochianen, die toch de 

eerste erfgenamen zijn van hun voorouders, die het gebouw financierden 

hebben recht op inspraak bij de besteding van de gelden voortgekomen uit de 

verkoop van hun kerk. 

  

Graag nodigen wij u uit om met elkaar in gesprek te gaan over hoe om te gaan 

met kerksluitingen. Daarbij kunnen we gebruik maken van de brief van Josef 

Wissink, van de door Gemma Crijns c.s. gemaakte films - u vast bekend - en 

eveneens van hetgeen collega Rob Mascini heeft gepubliceerd. Hij benadrukte 

op onze studiedag het overbekende uitgangspunt: Kerk-zijn gaat niet allereerst 



 

over gebouwen, maar over geloofsgemeenschappen. We zullen dus moeten 

nadenken over nieuwe vormen van kerk - zijn met waardering voor kleinere 

groepen indachtig het oude lied "Daar waar vriendschap is en liefde, daar is 

God". Dan is daar ook de Kerk, de bisschop, de priester, de pastor. En dus 

nooit andersom zo van "Daar is het kerkgebouw en daar is de priester en de 

Eucharistie. Komt allen er naar toe!” Het uitgangspunt dient naar onze mening 

te zijn "Daar waar de geloofsgemeenschap is, daar komt de priester en wordt 

eucharistie gevierd". Net als op zovele plekken in Afrika, Azië en Latijns-

Amerika is niet de priester allereerst uitgangspunt van kerk-zijn, maar de 

geloofsgemeenschap. 

De priester trekt rond van gemeenschap naar gemeenschap. 

  

Verstandig is het daarbij ook - net als elders – om gebruik te blijven maken van 

de gekwalificeerde pastorale werkers en - werksters en eveneens 

gekwalificeerde leken. 

Wij zien uit naar uw komst. Laten we een afspraak maken! 

  

Met een hartelijke groet!  

 

 

Opstelling stoelen in de kerk 

 

Hieronder ziet u de nieuwe opstelling van de stoelen in onze kerk. Het 

Parochieteam is erg tevreden met deze ronde opstelling. Wij zitten hierdoor wat 

meer bij elkaar en niet zo ver naar achteren. Ook de pastores zijn er blij mee.  

De veiligheidsman van onze kerk vertelde ons dat de stoelen op deze manier 

mogen staan. Er is voldoende ruimte tussen de stoelen en ze zitten aan elkaar 

vast. Wij vertrouwen erop dat u zich snel thuis voelt in de ‘nieuwe opstelling’. 

  

Tot ziens! 

Namens het Parochieteam 



 

Ellen Meijer 

  

 

 

  

 

 

Liturgieplanning   

 

Dinsdag 12 maart 16.30 uur 

Woord- en gebedsviering in Torenerf 

 

Woensdag 13 maart 19.30 uur in de Nieuwe Kerk 

Vespers vastentijd 

Voorganger Ds. Bart Vijfvinkel/Sjaak Vinkel 

 

Zondag 17 maart 10.00 uur 

Eucharistieviering met Caeciliakoor 

Voorganger Pastoor/Deken George Paimpillil 

 

Woensdag 20 maart 19.30 uur in Jisp 

Vespers vastentijd 

Voorganger Ds. Bart Vijfvinkel/Sjaak Vinkel 

 

In deze link vindt u ook de liturgieplanning voor de komende weken. 

 

  

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=301eda6a9b&e=63bdbef62f


 

  

 

 

Stuur deze email door... 

Kent u iemand in uw omgeving die ook geïnteresseerd is in de Maria Magdalena Parochie Wormer? 

Stuur deze Nieuwsbrief dan door. Diegene krijgt de mailing eenmalig. Als hij of zij de mailing wil blijven 

ontvangen dan kan dat via de website www.mariamagdalenawormer.nl  

 
 

 

  

 

    

 

  

 

U ontvangt deze mail omdat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief of omdat u ingeschreven staat 

bij de parochie Maria Magdalena te Wormer. 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier Afmelden 

 

Maria Magdalena Parochie 

Dorpsstraat 351 

1531 HJ Wormer 

075-6421216 

Secretariaat: secretaris@mariamagdalenawormer.nl  

  

   

 
 
 
 
 

 

 

https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=74ea1bce47&e=63bdbef62f
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=5d6004c18c&t=b&e=63bdbef62f&c=0fc20e03ed
mailto:secretaris@mariamagdalenawormer.nl
https://mariamagdalenawormer.us12.list-manage.com/track/click?u=ea9e2611376897211f62edf87&id=dce2fb2fef&e=63bdbef62f

